
Songtekst Panta Rhei 
 

De zon de boom de bloem en het gras 
De stroom de rivier een plons in de plas 
Voor ’t eerst boven water, ik ben er maar pas 
Nu ben ik niet meer die ik vroeger was 
 
Alles in beweging  
Stroomt voorbij , panta rhei  2X 
 
Daar vliegt een vlieg, warm in de zon 
Die pluk ik HAP, zo met mijn tong 
eerst onder water, zoef als een speer 
En kom ik weer boven dan adem ik weer 
 
Alles in beweging  
Stroomt voorbij , panta rhei  2X 
 
Kiki: 
Panta Rhei 
Beetje gek woord… zal een of andere oude kerel wel verzonnen hebben. 
Het betekent: alles verandert altijd 
Maar ik blijf toch nog wel steeds Kiki? 
Bo: Ja van buiten verander je, maar van binnen blijf je altijd Kiki. 
Kiki: Gelukkig! Ik ben dus veranderd, maar ik blijf gewoon Kiki. 
Dat verandert nooit. 
 
Alles in beweging  
Stroomt voorbij , panta rhei   4X 


